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Dosso del Liro, Peglio en Livo  
Dosso del Liro 
Vanuit Gravedona loopt de weg omhoog naar Livo, Peglio en Dosso del Liro en biedt een mooi 

uitzicht over het meer en het dal van de rivier de Liro. Via de buurtschappen Traversa en Civano 

bereiken we Dosso del Liro op 650 m hoogte. De buurtschappen zijn niet meer dan een 

verzameling van huizen die al in de Middeleeuwen worden genoemd. Tussen Civano en Dosso 

passeren we enkele kapellen die getuigen van de Mariaverering in deze omgeving. 

Bij de huizen van het gehucht Traversa kunnen we tussen de kastanje bossen de oude parochiekerk 

van San Pietro in Costa* (14e eeuw) zien liggen. De kerk heeft een 16e eeuws houten altaar en een 

schilderij uit 1577 dat werd aangeboden door de Dosso del Liresi die in Palermo werkten en aan 

de pest waren ontsnapt .Om het kerkje te bereiken moeten we vanuit Traversa een voetpad inslaan 

dat voert naar het op een rots gelegen kerkje bij de splitsing van twee door rotskloven klaterende 

stromen. 

 

 
Dosso del Liro 

 
1 Verzoeken om toezending per email aan: rmetselaar@on.nl 



In Dosso del Liro, een gemeenschap die rond 1300 werd gesticht, komen we eerst op een aardig 

pleintje voor de 17e-eeuwse parochiekerk van SS. Annunziata*, met het parochiehuis uit 1694. Het 

dorp heeft zijn oude karakter goed bewaard, met enkele interessante huizen en 17e-eeuwse 

portalen. 

 

Vanuit het dorp loopt de wandelroute Via dei Monti Lariani omhoog naar de brug van Vicino, 

waar ze de Liro oversteekt op 1070 m hoogte en vandaar afdaalt naar Garzeno. 

Op vele plaatsen in de bergen boven het dorp zijn nog de hutten die gebruikt werden tijdens de 

transumanza, de jaarlijkse trek naar de Alpenweiden (zie Nieuwsbrief 2(2019)).  

Geliefde bergwandelingen zijn die naar de Monte Cardinello, de Monte Piaghedo en de berghut 

Vicino. 

In 2007 werd hier het “Museo del Dialetto dell’Alto Lario Occidentale” geopend, een centrum 
voor documentatie van de dialecten van de westkant van het Alto Lago. Het is gevestigd in het 

vroegere gemeentehuis en school aan het plein voor de kerk.  

 

De kerk van SS. Annunziata 
In het koor een rijk polychroom marmeren altaar, omgeven door grote gipsen beelden. Op het 

gewelf een belangrijk fresco met de Hemelvaart van de Maagd*, een werk uit 1689 van Andrea 

Lanzani. Deze heeft ook de fresco’s in de laatste travee geschilderd met het Visioen van Johannes 

op Patmos en Bijbelse Geschiedenissen. Er zijn verder interessante 18e-eeuwse decoraties* in de 

zijkapellen, bijvoorbeeld in de eerste kapel rechts de Geschiedenis van Jozef, uitgebeeld met 

timmermansgereedschappen, en in de tweede kapel rechts, met standbeeld van de Maagd en de 

Mysteries van de Rozenkrans. In de eerste kapel links, een gift van de emigranten in Palermo, een 

standbeeld van de Moeder der Zeven Smarten tussen de Heiligen Lucia en Agnese en twee kostbare 

doeken die toegeschreven worden aan Alessandro Valdani, een schilder uit het Intelvidal. Tegen 

de wand bevindt zich een 18e-eeuws orgel waarvan de kast fraai is gedecoreerd met houtsnijwerk. 

 

De kerk van S. Pietro in Costa 
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Dit kerkje wordt 

voor het eerst 

genoemd in 1328, 

maar is zeker van 

oudere datum 

zoals blijkt uit de 



Romaanse apsis. De kerk is waarschijnlijk in de tweede helft 15e eeuw verbouwd tot zijn huidige 

gedaante. De voorgevel toont nog sporen van een rode beschildering. Binnen vinden we een 

interessante reeks fresco’s** in het koor. Ze stellen voor de Aankondiging, Christus tussen de 

Evangelisten, de Apostelen en S. Petrus Martelaarschap met de Doctoren van de Kerk. Volgens 

een inscriptie dateren ze uit 1532. In de kerk zijn nog meer 16e-eeuwse fresco’s bewaard gebleven: 
de Doop van Christus in de doopkapel links naast de ingang, een Madonna met Kind tussen de 

Heiligen Rocco en Sebastiaan in de tweede travee. Laatstgenoemd fresco is geschilderd in 1577 

ingevolge een belofte van de emigranten in Palermo opdat hun Broederschap beschermd zou 

blijven tegen de pest. De relikwieën van S. Rosalia, paramenten en diverse zilveren voorwerpen, 

zoals een processiekruis en een monstrans, die ook geschonken werden door de Scuola di Liro uit 

Palermo, worden thans bewaard in de parochiekerk in het dorp. 

 

Peglio 
Komend vanuit Gravedona passeren we vlak voor de afslag naar Dosso del Liro de kerk van S. 

Eusebio**, welke tot de parochie Peglio behoort. Dankzij het isolement waarin de bergdorpen 

verkeerden (de weg vanuit Gravedona werd eerst in 1951 verhard!) hebben ook Peglio en Livo 

hun oorspronkelijk karakter goed bewaard. In 1580 werd Peglio opgenomen in het leengoed van 

de Tre Pievi onder kardinaal Tomeo Gallio, daarvoor viel het onder het gezag van een consul van 

Como. In 1593 telde het dorp 720 inwoners. Ten gevolge van de emigratie naar Palermo en de 

pest, nam dit aantal sterk af en bedraagt nu nog geen 200 personen.  

 

In het dorp vinden we oude stenen huizen waarbij op verschillende ervan nog resten van fresco’s 
zijn te zien. Vooral de nummers 78 en 136 geven hiervan mooie voorbeelden. 

Het dorp is ook een goed uitgangspunt voor een wandeling over de “Via dei Monti Lariani” en 
voor excursies zoals naar de Monte Duria en over de hellingen van de Monte Sasso Pelo. Het is 

ook niet ver van de rots van Sasso Pelo, een favoriete plek voor klimmers. 

 

 
Gezicht op Peglio 



De kerk van S. Eusebio** 
De kerk is prachtig gelegen op een rotspunt vanwaar u een schitterend uitzicht over het meer heeft. 

Het is de moeite waard om de auto even op de parkeerplaats naast de kerk te zetten. Buiten de kerk 

zien we een lage zuilengang die door een muur is afgesloten van het dal. Tegen die wand zijn 

enkele16e-eeuwse fresco’s, waarvan vooral interessant die met de Geboorte van Christus, waarop 

Johannes in aanbidding van het kind en rechts en links de knielende heiligen Sebastiaan en Rocco 

met op de achtergrond een hert. De portico maakte waarschijnlijk eerst deel uit van het kerkhof, 

dat nu tegen de bergkant van de kerk ligt. Tegen het gewelf zijn afbeeldingen uit het Oude en 

Nieuwe Testament van de Schepping van Adam en Eva tot de Kindertijd van Christus. Ook de 

fresco’s in het voorportaal van de oude S. Giacomokerk, die we in Livo vinden, herinneren aan 

het tijdens de Contrareformatie veel besproken thema van de Erfzonde. De schilderijen in de S. 

Eusebio weerspiegelen de voorschriften voor afbeeldingen zoals vastgelegd door het Concilie van 

Trente. Het doel hiervan was om de ongeletterde gelovigen het katholieke credo duidelijk voor 

ogen te stellen als verdediging tegen het protestantisme dat zo dicht bij deze omgeving 

tegenwoordig was in het door de Grigioni overheerste Valtellina en Valchiavenna. 

Tegenover het ingangsportaal is een kapel, tevens voormalig knekelhuis, met daarin de afbeelding 

van de Triomf van de Dood.  

Binnen vindt u een mooi voorbeeld van wat wel ‘Bergbarok’ wordt genoemd. Het was Giovan 
Mauro della Rovere bijgenaamd Il Fiammenghino, die begin 1700 de opdracht kreeg de decoraties 

te verzorgen. Zijn werk met een sterke chromatiek, werd zeer gewaardeerd door de lokale 

bevolking. 

 

 
 
De decoraties in de eerste en tweede kapel links, uit 1625, respectievelijk opgedragen aan de abt 

St. Antonius en aan St. Karel, zijn van zijn hand. In laatstgenoemde kapel zien we twee grote 

doeken van de Aanval op St Karel en de Processie van de aartsbisschop tussen de pestlijders. 

Eveneens van hem zijn in deze kapel de Mozes met brandende doornstruik, waarboven de profeten 

Habakuk en Daniel en cherubijnen met iconografische attributen van St. Karel. Aan de linker muur 

Il Fiammenghino 

 
Over deze schilder wordt een interessante legende verteld. Volgens het verhaal was de schilder in 

Milaan een kruisiging aan het schilderen. Daarbij worstelde hij met de gelaatsuitdrukking van de 

gefolterde Christus. Op een gegeven moment zou hij zijn model, een arme boer, met zijn dolk door het 

hart hebben gestoken om het gekwelde gelaat van een mens in doodsstrijd beter te kunnen bestuderen. 

Achtervolgd door de justitie van Milaan, vluchtte hij naar Peglio, buiten het rechtsgebied van Milaan. 

In dit dorp bleef hij een tiental jaren, werkend aan het grote fresco in de Sant’Eusebio, in ruil voor de 
gastvrijheid die het dorp hem bood. Tijdens zijn verblijf werd hij verliefd op een meisje uit de vallei 

van Dosso del Liro, waarmee hij trouwde. Op vele schilderijen in de kerken in de bergdorpen zien we 

ook de schilder zelf afgebeeld, maar het meest opvallend is toch wel dat in Peglio. We zien hierop de 

schilder, staande in een wit, zijdeachtig gewaad, voorzien van een groot zwaard; naast hem zit een 

bloeiende bergbewoonster in de klederdracht van die tijd (de ‘moncecca’) met op haar schouders een 

houten draagmand (de ‘gerla’) met een baby die glimlachend naar de schilder kijkt. Het verhaal wil dat 
dit zijn vrouw en kind zijn. Eveneens volgens de legende zou hij tenslotte gestorven zijn door een val 

in een ravijn, maar volgens een geschrift uit 1719 zou hij als zeventigjarige in 1640 zijn begraven in de 

kerk S. Cipriano in Milaan. Hoe het ook zij, een feit blijft dat we in de vele fresco’s een blijvende 
getuigenis hebben van de hoge graad van perfectie van de kunst van Il Fiammenghino. 

 



vinden we nog meer van zijn werken, te beginnen in de eerste (doop-) kapel met de Doop van 

Christus in de Jordaan tussen de Genezing van de zieken en de Preek van Johannes de Doper. 

Bijzonder aan dit laatste fresco is dat we hierop aan de rechterkant een zelfportret van de schilder 

zien, gekleed in Spaanse stijl met een zwaard en naast zijn geliefde. Ook de schilderijen boven de 

kapel met Geschiedenissen uit het Oude testament en de voorkant van het orgel, met David 

dansend voor de ark en de heiligen St Eusebio en Victor zijn van hem afkomstig. 

De daaropvolgende kapel, gewijd aan St. Jozef is door Luigi Gentile, een andere 17e -eeuwse 

Vlaamse schilder gedecoreerd, maar de schilderingen aan de buitenkant met Jonas, David en Jacob 

zijn weer van Il Fiammenghino. Daarna volgt de kapel van St Rosalia, geschonken door de 

emigranten uit Palermo. Het doek met Rosalia die bemiddelt voor de beëindiging van de pest is 

weer van Luigi Gentile. De laatste kapel, met scènes van de Kruisiging, draagt weer Il 

Fiammenghino’s handtekening en het jaartal 1615. 

Als het werkelijke meesterwerk van de kunstenaar beschouwt men echter de schilderingen in het 

koor met links Het Laatste Oordeel en rechts De Hel. In het eerstgenoemde zien we Christus tussen 

Maria en Johannes. Achter Maria zijn de apostelen en maagden en achter Johannes de patriarchen 

en de gezegenden. Op de achtergrond zien we aan één kant de gezegenden naar de hemel stijgen, 

terwijl aan de andere zijde de verdoemden verdwijnen tussen de kaken van een reusachtige, 

monsterlijke vis. Ook de schildering van de Hel, die de zeven hoofdzonden uitbeeldt, is zeer 

dramatisch en realistisch van expressie. 

Tenslotte vinden we in de kerk een zeer fraai, verguld houten hoogaltaar daterend uit 1635. 

 

Livo 
We vervolgen de weg vanuit Peglio en rijden over de vlakte van Gorghiglio, waarin een stuwmeer 

is aangelegd ten behoeve de elektrische waterkrachtcentrale die naast het palazzo Gallio in 

Gravedona staat. Aan de rechterkant zien we de top van de 910 m hoge S. Pelo. Links van de weg 

staat het kerkje van de Madonna van Gorghiglio met in het koor een fresco van S. Rocco en S. 

Sebastiaan. Even voor het dorp passeren we een kapel die was beschilderd met 16e-eeuwse 

fresco’s, maar hiervan is weinig overgebleven. Kort hierna bereiken we Livo op 675 m hoogte Het 

Comomeer is van hieruit niet meer te zien door de Sasso Pelo. Het dorp dateert tenminste uit de 

13e eeuw en er zijn nog wat resten van het kasteel van Livo. In de 15e en 16e eeuw nam de 

bevolking toe van ongeveer 600 tot 1000, maar daarna kreeg men ook hier te maken met grote 

economische problemen. Vele mannen emigreerden en zochten werk in de haven van Palermo. De 

oude volksdracht van de vrouwen, de zogenaamde ‘moncecca’, herinnert nog aan die tijd waarin 
de cultus rond S. Rosalia, beschermvrouwe tegen de pest, ook hier verspreid raakte. Thans telt het 

dorp niet meer dan circa 2o0 inwoners. 

U kunt de auto het best aan het begin van het dorp op de parkeerplaats laten en te voet verder gaan. 

Al vanaf de parkeerplaats zien we een huis met het voor de bergdorpen karakteristieke houten 

balkon. In het dorp komt u er nog meer tegen. Links naast het riviertje ligt de bar/trattoria S. Anna, 

waar de wandeling begint. Ik kwam hier regelmatig en altijd zat er een vaste klant in de hoek. Hij 

interesseerde me omdat ik vermoedde dat hij een oude smokkelaar was en dat bleek ook zo te zijn. 

Veel te vertellen had hij echter niet (of wilde hij niet tegenover een vreemde). 

Als we doorlopen komen we in smalle straatjes met portieken uit steen en vaak gedecoreerd met 

wapenschilden of fresco’s. Bijvoorbeeld in via Mazzini 10 zien we een Kruisiging tussen S. Rocco 

en S. Antonio, op nummer 17 een Madonna met kind en S. Lucia en een Gekroonde maagd op de 

troon. Ook op nummer 95 is een Maagd met kind afgebeeld. Aan het begin van het dorp is er ook 

nog een huis met S. Cristoffel. Al deze fresco’s dateren uit begin 16e eeuw.  



 
De entree van 
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In het centrum van het dorp vinden we de parochiekerk van S. Giacomo met een leuk pleintje 

ervoor. In de kerk is er met meteen links achter de doopvont een kapel gewijd aan S. Rosalia, 

gesticht door giften van de Scuola degli Emigrati in Palermo.   

De grootste bezienswaardigheid van Livo is echter ongetwijfeld de oude parochiekerk van S. 

Giacomo**, (verwarrend genoeg dezelfde naam als de parochiekerk in het centrum) gelegen even 

buiten het dorp 

aan de weg naar 

Dangri. 

 

 
Pleintje rond de 

kerk in het centrum 

van Livo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Fresco’s in het voorportaal van de oude kerk van S. Giacomo 

 

 
 
Fresco in de oude kerk van S. Giacomo: Maria met kind tussen S. Giacomo en S. Sebastiano 



Wandeling naar Dangri langs de ‘Oude’ kerk van S. Giacomo 
Vanuit het dorp is er een aardige wandeling te maken door de vallei van de Livo, naar de 

uitspanning ‘Grotto di Dangri’. 
We lopen door het dorp, bij de kerk links aan houdend en komen dan op de weg die naar de Grotto 

di Dangri leidt, een uitspanning op ruim een uur lopen. De eerste jaren dat ik er kwam was het nog 

een met kiezels verharde weg, maar inmiddels is ze tot Dangri met betonplaten verhard, waardoor 

ze tot Dangri met de auto berijdbaar is, zij het smal.  

De weg klimt eerst iets en brengt ons dan bij de oude kerk van S. Giacomo, een van de mooist 

gedecoreerde kerken van het meer. Deze is voor het eerst gedocumenteerd in 1297, in 1446 werd 

ze parochiekerk, tot in 1699 deze titel overging naar de kerk in het dorp. Naast de kerk ligt een 

begraafplaats met steen verhard, waar u altijd wel vrouwen uit het dorp ziet die de graven 

verzorgen. De voorgevel heeft een portaal waarvan het plafond prachtig is gedecoreerd met 

fresco’s met afbeeldingen uit Genesis. Het interieur heeft eveneens schitterende fresco’s. Ze 
dateren vrijwel allen uit de eerste helft 16e eeuw en velen zijn van de hand van Giovanni Andrea 

de Magistris, de schilder die hier in vele bergdorpen heeft gewerkt. Als de kerk open is, moet u er 

beslist binnen gaan kijken. 

 

 
De brug over de 

Livo bij Dangri 

 

 

 

Vanaf de kerk 

loopt de weg 

vrijwel vlak door 

het dal van de 

rivier de Livo 

met regelmatig 

mooie 

uitzichtpunten 

over het dal in de 

richting van het 

meer. Rechts van 

het pad loopt, 

eerst nog in de 

diepte, maar naar mate we verder komen steeds dichterbij, de Livo tot we de uitspanning ‘Grotto 
di Dangri’ bereiken (642 m), waar een fraaie boogbrug over het riviertje ligt. De uitspanning heeft 

een terras dat uitnodigt om er even uit ter rusten. Op feestdagen zoals Pasen en Pinksteren is het 

een drukbezochte plaats, waar u ook kennis kunt maken met de lokale keuken. 

Meteen na de brug staat een kleine kapel en splitst het pad (Zie bijgevoegd kaartje). Rechts ligt het 

voetpad de Via dei Monti Lariani dat van Peglio via Livo, Dangri en via Montemezzo naar het 

kerkje van San Miro in Sorico leidt (aangegeven met rood-witte merktekens). Dit is een vrij zware 

wandeling van ongeveer 9 km met grote hoogteverschillen. Rechtdoor gaat een pad door de Valle 

di Darengo omhoog, op 1252 m ligt de Rifugio Pianezza en na een lange klim volgt de Rifugio 

Capanna Como bij het Lago di Darengo (1781 m).   

 



Kaart met voetpaden rond Dangri    Madonna di Livo 

 

Als u echter na de brug het steil omhooglopende pad ongeveer 300 meter volgt komt u bij de 16e-

eeuwse kapel van de Madonna di Livo (742 m), een centrum van devotie voor de omgeving. In de 

kapel is een fresco in slechte staat waarop de ‘verschijning van de heilige maagd’ is afgebeeld. 

Nauwelijks zichtbaar daarop is dat de maagd een bloeiende kastanje tak overhandigt aan een man. 

Dit slaat op de legende die wordt verteld over deze verschijning. Er zijn overigens diverse 

varianten van deze legende in omloop. Zecchinellii vertelt het verhaal als volgt: Begin 1700 liep 

op 17 januari een boer over de brug, waar de kapel stond. In zijn armoede had hij alleen een klein 

pannetje met polenta bij zich. Bij de kapel bedacht hij dat dit een mooi offer aan de maagd zou 

zijn, maar daarop bedacht hij zich weer. Toen hij doorliep kreeg hij toch weer spijt en liep terug 

met zijn offergave. Daarop verscheen hem de maagd die hem suggereerde iets hogerop een kerkje 

te bouwen. Om zijn verhaal geloofwaardig te maken voor de dorpelingen gaf ze hem een bloeiende 

kastanje tak. Men besloot daarop een kerkje te bouwen bij de brug van Dangri, maar alle materialen 

die ’s ochtends op de bouwplaats werden neergelegd werden ’s middags boven teruggevonden op 
de plaats van de verschijning, waar nu het kerkje staat. Het werd op 6 juli 1720 gewijd en werd 

onmiddellijk de plaats voor een pelgrimstocht van velen uit de naaste omgeving en uit verder 

gelegen dalen, zoals het Valchiavenna, Val Cavargna en Valtellina. Op 17 januari wordt in de kerk 

nog altijd een mis opgedragen, maar omdat er in die tijd vaak nog veel sneeuw ligt, werd de 

jaarlijkse processie verschoven naar 26 juli. Ook vanuit Domaso gaat men jaarlijks op deze dag in 

processie naar het kerkje.   

In 1944 namen twee Duitse soldaten hoger in de bergen twee smokkelaars gevangen, die op de 

terugweg uit Zwitserland waren. Op de plaats vóór de kerk rustten ze even uit en van die 

gelegenheid maakten de smokkelaars gebruik en brachten de soldaten om het leven. Hierop volgde 

een razzia waarbij een boer werd gedood en Vercana in brand werd gestoken als represaille. 

Na de kerk gaat de weg verder langs Baggio (930 m) omhoog de bergen in naar het meer van 

Larengo (1790 m), waar de berghut Como staat. Van hieruit gaan voetpaden naar de Val di 

Bodengo, een route die vroeger werd gebruikt naar het Val Chiavenna, en over de grens naar de 

Val di Cama, een belangrijke oude smokkelroute.  

 

De oude kerk van S. Giacomo 
De kerk dateert uit de Middeleeuwen maar wordt voor het eerst vermeld in een document uit 1297 

dat niet alleen de kerk maar ook het kasteel van Livo noemt. In 1446 werd ze parochiekerk en 

werd ze vergroot. In 1699 ging de titel van parochiekerk over naar de nieuwe S. Giacomo in het 



centrum van het dorp. Sinds die tijd wordt de “oude” kerk vrijwel alleen gebruikt voor vieringen 
die verband houden met de ernaast gelegen begraafplaats. 

Het voorportaal, steunend op twee zuilen is prachtig gedecoreerd met scènes uit het Oude en 

Nieuwe Testament. We zien de Schepping van Adam en Eva* te midden van een natuur met 

fantasiedieren, verwijzend naar het aardse Paradijs. Verder zien we vier episoden: de Erfzonde, de 

Verrijzing, het Salomons Oordeel en de Overspelige. 

Binnenkomend worden we getroffen door een veelheid van schitterende fresco’s. In de apsis en 
op enkele zuilen werk uit 1512-1517 van Sebastiano da Piuro, op de wanden bij het altaar werk uit 

1520-1530 van Giovanni Andrea de Magistris, en op de muren bij de ingang werk uit 1544-1550 

van Gaudenzio Ferrari en Fermo Stella. 

In de apsis** zien we een Christus in Glorie met daarom heen Vier Evangelisten met de Maagd 

en S. Giacomo en daaronder de twaalf Apostelen. Stilistisch worden deze werken, die werden 

gemaakt door Sebastiano da Piuro, vergeleken met die uit de Certosa di Pavia en werk van 

Leonardo en Bramante. Van dezelfde schilder zien we in het vierde compartiment links een 

Kruisiging tussen S. Sebastiaan en S. Antonio en het Wonder van Bolsena. 

De kapel van S. Rocco*, in het derde compartiment rechts, geeft Episoden uit het leven van de 

heilige met verwijzingen naar lokale gebeurtenissen. Een voorbeeld is het fresco van S. Rocco die 

God bedankt voor zijn ziekte, waarop men een verwijzing meent te zien naar de overstroming in 

1520, waarbij de loop van de Adda en Mera volledig veranderde. Het stuk is uit de school van 

Sigismondo de Magistris, de zoon van Giovanni Andrea, en waarschijnlijk van Ambrogio 

Arcimboldi, die toen bij Sigismondo werkte. De andere fresco’s in de kapel, de Verkondiging, 

gedateerd 1549 en de Maagd in Gloria tussen S. Rocco en S. Catherina, vertonen invloeden van 

Gaudenzio Ferrari en Fermo Stella.Van Giovanni Andrea de Magistris is de afbeelding van de 

Maagd tussen S. Antonius, S. Johannes de Doper en S. Giacomo, gedateerd 1517, in het tweede 

vak rechts. Ook van hem zijn de triptieken in het tweede compartiment links: de Madonna tussen 

S. Giacomo en S. Antonio en de Madonna tussen S. Giacomo en S. Sebastiaan. 

 
Op weg naar Dangri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i M. Belloni Zecchinelli, Religiosità popolare nel Comasco, in Atti del Convegno “Como e Aquileia, per 
una storia della società comasca (1612-1751)”, ed. Società Storica Comense 1991, pp. 288-289 


