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1 Tekst Ruud Metselaar, foto’s Ina Metselaar 

Ossuccio 
Inleiding 
In de Nieuwsbrief 3(2016) gaf ik een beschrijving van het eiland Comacina, maar bleef het dorp 

Ossuccio, grenzend aan het eiland, buiten beschouwing.  Het dorp is al van pre-Romeinse 

oorsprong zoals bekend door de vondst van een votief altaar uit de tweede eeuw na Christus, dat 

toebehoorde aan de stam van de "Ausuciates", welke het dorp zijn naam gaf.  

Als we vanuit Menaggio het dorp Ossucio binnenrijden dan passeren we na Villa Balbianello het 

toeristisch interessante monument de Villa Leoni, vervolgens passeren we het Lido en komen dan 

bij het meest opvallende gebouw, de klokkentoren en de bijbehorende kerk van Santa Maria 

Maddalena.   

Ook zal ik, behalve aan de kerken, aandacht besteden aan nog een belangrijk religieus monument, 

de Sacro Monte di Ossuccio en aan enkele monumenten in andere plaatsen, die daar iets mee 

gemeen hebben. 

De klokkentoren van de 

kerk van Santa Maria 

Maddalena met daarvoor 

het Antiquarium en boven 

de villa Leoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Verzoeken om toezending per email aan: rmetselaar@on.nl 



De kerk was vanaf het begin verbonden met een hospitium, het Hospitalis di Stabio, waar pelgrims 

en armen konden overnachten. Het complex wordt al genoemd in een document uit 1169 dat op 

het eiland Comacina werd gevonden. Aan dit complex is eeuwenlang de naam van de familie 

Giovio di Como verbonden, afkomstig van het eiland. Deze familie had het jus patronato over het 

complex, zoals vastgelegd in een pauselijk document uit 1496 en weergegeven in een gedenksteen 

uit 1506. Het huidige complex is het resultaat van een herstructurering in 1506, die de graaf 

Gabrielle Giovio liet uitvoeren.  

Naast de kerk is het gebouw waar u kaartjes voor de overtocht naar het eiland Comacina kan kopen 

en waar het museum Antiquarium is gehuisvest. Hier worden voorwerpen getoond die bij 

opgravingen in de periode 1958-1978 op het eiland Comacina werden gevonden. 

Ossuccio 

Villa Leoni 

De villa werd in 1933 ontworpen door Pietro Lingeri (1894-1968) en gebouwd in 1938 -‘44 in 

opdracht van Raffaele Leoni als zomerhuis voor de familie Leoni Malacrida, textielfabrikanten.  

Lingeri was een van de grondleggers van het rationalisme in de architectuur en een goede vriend 

van Giuseppe Terragni met wie hij o.a. samenwerkte bij het ontwerp voor het Monument voor de 

Gevallenen in Como2. In 1926 realiseerde hij het gebouw voor de Italiaanse motorbootclub Amila 

in Tremezzo3 en in 1939 de Huizen voor Kunstenaars, die we eerder bespraken in de Nieuwsbrief 

over het eiland Comacina4. In 1937 ontving hij voor het ontwerp van de Villa Leoni de Gouden en 

Zilveren Medaille op de internationale tentoonstelling in Parijs en deelname aan de tentoonstelling 

van het Royal Institute of British Architects in Londen.  

 

 
Villa Leoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Nieuwsbrief 6-2014 
3 Nieuwsbrief 6-2019 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Institute_of_British_Architects


De villa heeft een geheel glazen pui waardoor men een schitterend uitzicht over het meer heeft. 

Ook zien we een mooie loggia door een van achter naar voren schuin oplopend dak. De sobere, 

niet-gedecoreerde, rechthoekige constructie is kenmerkend voor de rationalistische stijl. 

De kerk van Santa Maria Maddalena    

Het meest opvallend in het dorp is zonder enige twijfel de klokkentoren van de kerk van Santa 

Maria Maddalena. De sierlijke bakstenen toren valt al van verre op door zijn bijzondere uiterlijk 

en werd gebouwd bovenop het bestaande Romaanse stenen belfort. De top van de oude 

klokkentoren lag oorspronkelijk iets boven het huidige venster met verticale raamstijlen. De 

huidige gedaante is ontstaan tussen de 14e en 15e eeuw.  

De Romaanse kerk uit 11e -12e eeuw, heeft één schip met halfronde apsis. In de kerk resten nog 

enkele schilderingen in zeer slechte staat. Het best bewaard zijn enkele fresco’s met afbeeldingen 
van leden van de familie Giovio, die zich aanbieden aan de Maagd, omringd door Heiligen. Ze 

behoren tot de Lombardische school uit de 16e eeuw. Het altaar toont de biechtende S. Maria 

Maddalena en het wapen van de familie Giovio en een typisch werk van de Maestri Intelvesi in de 

scagliola techniek (imitatie marmer bestaande uit gips met kleurstof). 

Langs het meer, achter de Santa Maria Maddalena vinden we het Lido van Ossucio met een 

bar/pizzeria. In de zomer een drukbezochte plaats aan het water. 

Ossuccio is bijzonder rijk aan kerken. Als we de provinciale weg na de kerk van Santa Maria 

Maddalena nog 500-600 m volgen, bereiken we de kerk van San Giacomo in het buurtschap 

Spurano. 

De kerk van San Giacomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerk van San Giacomo 

De Romaanse kerk dateert uit de 11e of 12e eeuw en heeft nog steeds de oorspronkelijke gedaante. 

De voorgevel is doorgetrokken boven het dak en heeft daar twee openingen in de vorm van 

vensters, waarin een kerkklok is bevestigd. Aan de buitenzijde van de apsis zien we een serie 

boogjes aangebracht op de muren uitgevoerd in baksteen. De binnenzijde van de kerk beroemt 

zich op een aantal van de oudste fresco’s in de regio en daterend uit de 12e tot 15e eeuw; helaas 



wel in een slechte conditie. Al in 1595 wordt beschreven dat de muren zijn beschilderd met God 

de Vader, 14 evangelisten en 12 apostelen. Op de rechter wand is nog een grote afbeelding van S. 

Christoffel te zien.  

De kerk is gerestaureerd door Pietro Lingeri. 

 
De San Benedetto 

 

 

San Benedetto in Val Perlana 

Op 800 m hoogte, tegen de 

zuidhelling van de Monte Galbiga 

in het Val Perlana, ligt het klooster 

van S. Benedetto uit ongeveer 

1080. De benedictijner monniken 

verhuisden echter al in 1298 naar 

Sala en het klooster en kerkje 

raakten spoedig in verval. Van het kloostercomplex is weinig meer overgebleven, maar het kerkje 

staat er nog steeds als mooi voorbeeld van de Romaanse stijl. Door de geïsoleerde ligging is het in 

oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De voorgevel met drie verschillende hoogtes toont dat er 

drie schepen zijn. De klokkentoren staat rechts achter de kerk en heeft grote enkelvoudige vensters.

  

Het kerkje is makkelijk te vinden als u eerst naar de Sacro Monte di Ossucio rijdt (zie hieronder) 

en vanaf de parking bij kapel 4 linksaf slaat naar de kerk van de Madonna del Soccorso en dan het 

pad langs de picknickplaats volgt. 

Santuario della Vergine del Soccorso  

Boven Ossuccio, stond al eind 1200 op een hoogte van 425 m een beeld van de Madonna met 

Kind. De wonderlijke kracht van het beeld was zo bekend dat men er in 1537 ter bescherming en 

kerk omheen bouwde en aangenomen wordt dat dit de huidige kerk is van de Madonna del 

Soccorso. Het beeld staat in een nis in de kapel “del soccorso” (soccorso= hulp, redding) omringd 
door ‘ex voto ‘ en schilderijen van weldoeners. Het schip en priesterkoor is gedecoreerd met een 
opmerkelijke reeks Maria fresco’s uit de 16e eeuw. De altaren hebben mooie balustrades, vooral 

de scagliola in de eerste kapel rechts is bijzonder mooi.  

 

Plattegrond met de 

veertien kapellen van de 

Mysteries van de 

Rozenkrans 

 

 



De kerk ligt aan het eind van een reeks van 14 kapellen, die tezamen bekend staan als de Sacro 

Monte di Ossuccio. De kapellen uit de 17e eeuw, tonen ieder een afbeelding van de Mysteries van 

de Rozenkrans. Het is één van de Sacro Monti die door Unesco zijn opgenomen als Werelderfgoed. 

Zeven ervan zijn in Piemonte en twee in Lombardije t.w. in Varese en in Ossucio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapel 2: Maria en Elisabeth tussen Josef en Zaccharias. Vermoedelijk ontworpen door Francesco Silva in het vijfde 

decennium van de zestiende eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapel 5: Uit 1683-’85 van Agostino da Silva. Dispuut van Jezus (centraal) met de Doctoren van de kerk. In de kapel 

staan ook 21 beelden en twee dierenfiguren. 

 

Het complex trekt ieder jaar grote aantallen gelovigen. De kapellen liggen aan een kiezelpad 

omgeven door begroeiing en olijfbomen, dat naar de kerk van de Vergine di Soccorso leidt, 



waarbinnen het laatste heiligdom ligt. Binnen de kapellen vinden we maar liefst 230 beelden in 

gips en stucwerk. De meeste beelden zijn van Agostino Silva, terwijl de fresco’s gemaakt zijn door 
Carlo Gaffuri, Francesco Innocenzo Torriani en Giovan Paolo Recchi.  

  

Het zou te ver voeren om hier alle kapellen te bespreken, maar de foto’s van de fresco’s in de 2e 

en 5e kapel geven een idee van de decoraties. Als niet-katholiek bekijk ik deze natuurlijk op een 

andere manier dan de gelovigen, maar ik ben onder de indruk van de artistieke kwaliteit van veel 

van deze decoraties. 

 

Om er te komen neemt u vanaf de provinciale weg de Via degli Ulivi tot de rotonde, waar u de 

derde afslag neemt. U komt dan bij een parkeerplaats bij de 4e kapel en volgt dan het pad rechtsaf 

naar kapel 1. 

 

Tijdens het schrijven van deze Nieuwsbrief over Ossuccio, realiseerde ik me dat ik bij mijn 

omzwervingen door de streek meer voorbeelden had gezien van kerken met veertien kapellen en 

ik heb die bevindingen hieronder samengevat. 

De oorsprong van deze uiterlijke godsdienstige kenmerken is altijd dezelfde: 

Tijdens de Contrareformatie voelde men in Noord-Italië de behoefte aan bescherming van het 

katholieke geloof tegen de opkomst van het protestantisme. In het Valtellina was het 

protestantisme al heel nabij omdat dit gebied van 1512 tot 1797 was bezet door de protestantse 

Grigioni. Onder Sint Carlo Borromeo, de aartsbisschop van Milaan, werd in het Alpengebied een 

krans van zogenaamde Sacro Monti gesticht, die de Kruisweg in beelden weergaven. Onder Paus 

Benedictus XIV werd in 1741 de aanwezigheid van een kruisweg verplicht in alle rooms-

katholieke kerken. Bij Franciscanen en Clarissen werd de kruisweg elke vrijdag gebeden.  

Meestal vinden we daarom de afbeeldingen van de Kruiswegstatie tegen de binnenmuren van de 

kerk, maar in een aantal gevallen zijn ze te vinden in aparte kapellen, die vóór de kerk staan en ik 

geef hieronder de gevallen die ik tegenkwam. 

 

 

Kapellen van de 

kruiswegstatie bij de 

kerk van Roncaglia in 

het Valtellina 
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De kruiswegkapellen in Roncaglia 

Het eerste voorbeeld daarvan vond ik in Roncaglia in de Costa dei Cech, iets ten noorden van 

Mello. Voor de kerk van San Giacomo di Roncaglia ligt een plein met aan beide kanten zeven 

kapellen van de Kruiswegstatie5. Afbeeldingen van gebeurtenissen uit de Bijbel speelden in die 

jaren een belangrijke rol omdat het merendeel van de bevolking analfabeet was.  

 

 
Plaquettes van de zevende en zesde kruiswegstatie op de kerk van Velzo 

De kruisweg in Velzo 

Een totaal andere benadering van de kruiswegstaties kwam ik tegen bij de kerk van San Siro in het 

kleine dorpje Velzo.6 

Tegen de buitenmuren van het kerkje zijn namelijk plaquettes aangebracht die geen afbeeldingen 

tonen maar uitsluitend de namen van de veertien kruiswegstaties. Op de foto geef ik twee 

voorbeelden van deze bordjes; ze geven de omschrijving van de zesde en zevende kruiswegstatie 

weer. 

 

 
Links: De trap met de 

14 kapellen van de 

Mysteries van de 

Rozenkrans in Breglia 

Rechts: gezicht op het 

kerkje van de 

Madonna van Breglio 
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De Sacro Monte van Breglia 

In een eerdere nieuwsbrief beschreef ik een wandeling bij het dorpje Breglia, waarbij we de kerk 

van de Madonna van Breglia tegenkwamen op een hoogte van 780 m7. Er stond al vroeg een kapel 

op deze plaats en deze werd in 1750 vergroot tot de huidige kerk. In de kerk staat een mooi 

marmeren beeld van de Madonna dat in 1740 door ene Tatti werd meegenomen uit Genua. Van de 

kerk gaat een voetpad omlaag  waarlangs aan de rechterkant 14 kapellen staan die de stations van 

de Mysteries van de Kruisweg uitbeelden. Het pad komt uit in het dorp. U kunt natuurlijk ook de 

wandeling overslaan en direct vanuit het dorp omhoogklimmen naar het kerkje. Het is een klim 

van ongeveer 15 minuten omhoog! 
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